
LITERATUUR

TWEE PUBLICATIES
Er zijn twee uitgaven waarvoor in de eindejaar editie van het blad van de Confessionele
Beweging aandacht kan worden gevraagd.
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De ene betreft de uitgave van het 
dagboek Immanuel, de bijbelkalen-

der 2024 die door individuele lezers in 
de boekwinkel wordt gekocht en ook 
in de (wijk)gemeenten van de kerk als 
kerstattentie wordt verspreid. Uitgevers-
groep Jongbloed in Heerenveen bracht 
opnieuw een goed verzorgde versie op 
de markt (ISBN 9789085203469, € 
8,50). Het is de 114e editie, voorzien 
van foto’s en liedkeus. Jaarlijks werken 
verschillende predikanten uit de
confessionele stroming van de kerk aan 
de overdenkingen mee, zowel ervaren 
theologen en voorgangers als pas 
beginnende dominees en studenten die 
hun studie afronden. De redactie was 
voor het laatst in handen van dr. Jurrien 
Mol (Nijega), die mij destijds opvolgde
en nu de aanvoering overdraagt aan 
ds. Kees Baggerman (Krimpen aan den 
IJssel).
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De andere uitgave betreft de inmid-
dels tweemaandelijks verschijnende 

prekenserie Stemmen uit de Schrift (per 
post € 24, digitaal abonnement € 16), 
waarover ds. Henk van der Laan en ik 
de redactie verzorgen. Ditmaal staan in 
het november-decembernummer vier
preken, elk voorzien van een liturgie. 
De predikanten ds. Mart Jan Luteijn 
(Vuren), ds. Arenda Haasnoot (Spijkenis-
se) en ds. René Maathuis (Zuidwolde) 
schreven een preek en aan mij was de 
beurt om in deze editie de kerstpreek te 
verzorgen. Wie een (proef)exemplaar
van deze a� evering zou willen ontvan-
gen, kan me even een berichtje doen 
(e-mail: barend@weegink.net). U kunt 
ook hejvanderlaan@kpnmail.nl of de 
drukker en verzender ad@dewaardsl.nl 
(Oranjestraat 58, 3361 HS Sliedrecht) 
benaderen. Natuurlijk zoeken we
naarstig een aantal nieuwe abonnees 
erbij. Als eerder gezegd: het is de laat-
ste schriftelijke en digitale prekenserie 
in de Protestantse Kerk en die willen 
we erin houden. Er zullen echt nieuwe 
afnemers en ontvangadressen bij moe-
ten komen. We denken aan individuele 
lezers,
besturen, kerkenraden, groepen en ver-
enigingen. De eerste nieuwe inschrijving 
is binnen, nu graag dat er meer volgen. 
Leest u de Stemmen al zelf of geeft u 
ze een ander cadeau? Doet uw kerk 
al mee? Wilt u er vaart achter zetten? 
Het is ‘pro Deo’ (voor God), het is ook 
service, dienstverlening aan de kerk 
en de gemeenteleden dat de Stemmen 
verschijnen.

dr. Barend H. Weegink, Katwijk aan Zee


