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Prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’ 
Een stukje winst uit de afgelopen tijd is dat de preek en de kerkdienst via de media 
in het algemeen nadrukkelijk onder de aandacht zijn gekomen. Een verrassend 
aantal mensen, vermoedelijk meer dan voorheen, heeft de erediensten met beeld 
en geluid gevolgd. Misschien waren de preken iets korter, ze werden wel op een 
bredere doelgroep gericht. Dit betekende kracht en ruimte voor het gesproken en 
geschreven woord. Nieuwe aandacht dus voor de godsdienstige lees- en 
luistercultuur. 
Met de afzet van onze prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’ proberen we er 
vruchten van te plukken. We belichten het bestaan van het maandelijks 
verschijnende boekje met daarin twee preken plus bijpassende liturgie. Het 
tijdschrift is bestemd voor individuele lezers-abonnees, groepen, lees- en 
bijbelkringen, soms voor vergaderingen als er een fragment uit voorgelezen wordt 
ter bezinning. Het is ook een prima cadeautje in een vriendschapsrelatie of bij een 
verjaardag. En natuurlijk is het een must voor kerkenraden en besturen om een 
preekabonnement te regelen. Want zij hebben ervoor te zorgen dat de verkondiging 
wordt gehouden en de dienst doorgaat in vacante situaties of wanneer onverhoopt 
de voorganger niet komt opdagen. 
Er is, zoals u waarschijnlijk weet, in de Protestantse Kerk nog maar één prekenserie 
over. Daar zullen we het mee doen. De post bezorgt het voor € 20,- een heel jaar. 
Een digitale ontvangst kost € 14,- per jaar. De serie heeft momenteel een vast aantal 
afnemers, maar dat moet nu echt omhoog. Vanzelfsprekend dat u op internet 
allerlei preken, overdenkingen en beschouwingen aantreft, vaak zijn deze lokaal 
gekleurd. Met ‘Stemmen uit de Schrift’ hebt u de stijl en inhoud van een landelijk te 
gebruiken (lees)preek. We kiezen voorgangers en manier van aanpak uit de 
bandbreedte van de Confessionele Beweging in het land, ook uit aanverwante 
kerken. Soms worden de nieuwste bundels en vertalingen gebruikt, een andere keer 
is de setting meer traditioneel. Wat samenbindt is het geloof in Jezus Christus als 
Verlosser en Here, eerbied voor de Schrift en liefde voor de kerk en haar belijdend 
spreken. We zien uit naar uw reactie en sturen u graag het preekschriftje toe. 
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