VELUWSE

Verreweg het beste

‘Ontbonden te worden en met Christus te zijn; .

Filip. 1:23b

Eén van Paulus’ bekendste woorden is wel
dat hij wenst ‘ontbonden en met Christus te
zijn’, dat is voor hem ‘zeer verre het beste’.
Dat voert heel ver! Stellen we onszelf de
vraag of we dit hem na willen of kunnen
zeggen. Wie niet té vroom is (volgens het
woord van de Prediker ‘wees niet al te recht-
vaardig’) zal de darzeling herkennen, al in
het stellen van bovenbedoelde vraag. En
wie sowieso geen boodschap heeft aan de
bijbelse boodschap zou Paulus’ verlangen
afkeurend enkel als doodsverlangen kun-
nen bestempelen. Beide reacties kunnen we
niet negeren, die van de aarzeling niet en
ook die van de afkeuring niet. Gods kinde-
ren hebben zulke buren.

Deze woorden van Paulus verstaan we ech-
ter verkeerd als zou hij ze geschreven heb-
ben als mens eertijds geboren te Tarsus. Dan
had hij ze waarschijnlijk niet opgeschreven.
Tenzij hij uiting wilde geven aan levensmoe-
heid of levensverachting. Een mens, adem-
halend en soms -happend, wil nu eenmaal
leven, daar vechten we ook voor.

Paulus schrijft deze woorden weliswaar uit
de gevangenis, maar als apdstel. Eén die er-

Wien heb ik nevens U omhoog,

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit in bitt're smart

Of bange nood mijn vlees en hart,

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Psalm 73 vers 13

dat is zeer verre het beste.’

opuit is gezonden. Een mens met een mis-
sie. En eens zal hij verslag mogen doen, aan
Hem die hem gezonden heeft. Hem te mo-
gen ontmoeten die je je roeping deed ver-
staan; dat moet wel verreweg het allerver-
vullendst zijn! Je krijgt je aanwijzingen om
een goede verpleegster, ICT-er, vrachtwa-
genchauffeur, dominee of het aardigste
winkelmeisje te zijn, maar verreweg het
beste is de ontmoeting met de Meester Zelf,
de Medicijnmeester (Luk. 5 : 31), de Bouw-
meester en Kunstenaar (Hebr. 11 : 10), de
Marktmeester (Jes. 55 : 1, op de markt van
vrije genade) en de Verzoener, Die Zich ook
de Weg en de Waarheid liet noemen - kort-
om, de Redder van heel je leven. Geloof het
maar, hoop het met je hart, heb lief met je
ziel. Voor de zaligheid!

Al in hoofdstuk 1 van de brief aan de Filip-
penzen geeft Paulus stém aan de roeping
waarmee hij geroepen werd. Er is een ‘goed
werk’ begonnen dat ‘voleindigd zal worden
op de dag van Jezus Christus’. Dat dan ‘de
liefde meer en meer overvloedig worde’! Sa-
men met de oprechtheid en de gerechtig-
heid. Met groot vertrouwen in Koning Jezus.
En met grote vreugde over de wereldwijde
verspreiding van de boodschap van het
Evangelie. Het brengt Paulus er zelfs toe te
zeggen te hopen dat in zijn persoon ‘Chris-
tus zal groot gemaakt worden’. Liefst wil hij
zijn als zijn Zender. De boodschapper de
boodschap in vlees en bloed, in geest en
waarheid. ‘Ik leef, maar niet meer ik, maar
Christus leeft in mij’ (Gal. 2 : 20) Dat is echte
levensvervulling. Niet als luxe voor de eigen
ziel, maar als lichte last. Om uit te dragen
wat is opgedragen. Niet om een goede chris-
ten te zijn, maar (oneindig rijker) om voor
de nevenmens ‘een Christus te zijn’ (Luther).
In die betekenis wensten ook de Kerkvaders
de martelaarsdood. Tot een getuigenis!

Uiteindelijk kan ook door Paulus niet wor-
den gezegd of uitgelegd wat hij bedoelt met
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wat voor hem ‘verreweg het beste’ is. Dat
kan alleen worden herkend. Beleefd. Onder-
vonden. Geleefd. En aangeduid. Maar dat
gunnen we dan ook elkaar. Geen dogmatiek
of levensbeschouwing, maar woorden die
de goede kant op willen duwen. Woorden
als ‘verreweg het beste’. Onze grootste apos-
tel (hij was ook de grootste zondaar) hoopte
niet op de goede verstaander maar op de
grote Verstaander. En ook onze grootste
dichter, Gerrit Achterberg (1905 - 1962), had
volgens zijn biograaf A. Middeldorp de dood
nodig om te kunnen dichten. Woorden en
zinnen als: Het heilige gebeurt. Ik heb ge-
raakt/ grenzen van God en mens en dier./
Voorhangsel scheurt. Het heilige is hier./
Het heilige der heiligen ontwaakt. - Ik word
geheel met u gelijk gemaakt./ Leven en

dood staan niet meer op een kier./ De wan-
den draaien open van de vier/ hemelgewes-
ten. Gij zijt losgehaakt/ - van het papier, dat
U gebonden hield/ aan lettertekens, die te-
samen stonden/ om wat zij wisselend van U
bevonden;/ - spel door zichzelve ritselend
bezield/ tot zoveel vuur, daar er geen vezel
blijft/ tussen wat is en wat er over schrijft.
God doet alle dingen meewerken ten goede
voor degenen die Hem liefhebben en naar
Zijn voornemen geroepen zijn. En na het
heilig spel de begroeting en ontmoeting
van Bruid en Bruidegom. Het beste komt
nog en het komt eraan! En als hét komt
komt Hij. Om alles te zijn in allen. In Petrus,
Paulus, Piet en Petra.

Ds. LW. van der Sluijs

Doornspijk

Predikant: Vacant
Kerkrentmeesters bankrek.nr.:

NL42RABO 0373 708 580

Diaconie bankrek.nr.: NL96RABO 0373 710 712
Contactadres kerkenraad: scriba: oud. M. van der
Zwan, Harderwijkerweg 187, 8077 RD Hulsthorst,
tel. 0341-491395, mail: mvanderzwan@solcon.nl
Contactpersoon kerk & zalen:

oud. kerkrentmeester H. Krooneman,

tel. 06-246 88 506, mail:
secretariscvk@hervormddoornspijk.nl
Contactpersoon diaconie: diaken H. Groothuis,
tel. 0525-685080, mail:
hgroothuis@hervormddoornspijk.nl

Zondag 19 september 2021
09.00 uur ds. P. Molenaar (Barneveld)
13.15 uur ds. M. Goudriaan (Veenendaal)

Collecten

Uw gaven voor de voortgang van het ge-
meentewerk kunnen overgemaakt worden
via de GIVT app. Ook kan er overgemaakt
worden op het rekeningnummer van de Her-
vormde Gemeente Doornspijk: NL42 RABO
0373 7085 80. De inkomsten die via deze re-
kening binnenkomen worden verdeeld on-
der diaconie, eredienst en predikantsplaats.
Indien u een contante gift wilt doen dan
kunt dit bij de penningmeester van de
kerkrentmeester door de deur doen: Dokter
Bruinsweg 47. Alle collectes van harte aanbe-
volen.

UIT DE GEMEENTE

Rouw

Op donderdag 9 september 2021 is Willem-
pje van Batavia-Willemsen na een kort ziek-
bed overleden, op de leeftijd van 87 jaar. Ze
was sinds 8 november weduwe van Reijer
van Batavia. De begrafenis vond afgelopen
maandag plaats. De rouwdienst werd geleid
door ds. L. Schaafsma. We bidden de kinde-
ren, klein- en achterkleinkinderen en ver-
der familie Zijn vertroosting en nabijheid
toe in dit verlies.

Het correspondentieadres is:

familie Van Batavia,

Schootbruggeweg,

8085 RW Doornspijk.

Jarige

Op 17 september viert mevrouw A. van de
Kolk-van Putten (Oude Harderwijkerweg
54B, 8085 PH Doornspijk) haar 82e verjaar-
dag. Namens de gemeente feliciteren wij u
van harte met uw verjaardag en wensen wij
u een gezegend nieuw levensjaar toe.

MEDEDELINGEN

Opgeven voor belijdeniscatechisatie
Komend seizoen zal er belijdeniscatechese
gegeven worden. Hoewel nog niet precies
duidelijk is wanneer de belijdeniscatechese
gaat starten, is al wel duidelijk dat onze
nieuwe predikant ds. Pater deze catechese
zal leiden. Je kunt je tot 24 september opge-
ven bij de scriba van de gemeente, mvd-
zwan@outlook.com. Ben je er nog niet (he-
lemaal) uit?

Schroom niet om contact op te nemen met
je wijkouderling!

Belangrijk bericht voor alle kinderen van
de Ark en het Arendsnest

Beste meiden en jongens, op DV. zaterdag 25
september hopen we de startochtend voor
de clubs te hebben. Heb jij je al opgegeven?
Dat kan nog steeds via: jeugdclubherv.
doornspijk@gmail.com We hopen met el-
kaar iets leuks te gaan doen op de zandver-
stuiving bij Doornspijk. Wil je vragen of je
ouders je om uiterlijk 10 uur willen afzetten
aan het einde van de Badweg bij de Zandver-
stuiving? 4 Rond 12.15 uur kunnen ze jou
daar weer ophalen. Kan echt niemand jou
daar brengen, wil je dit dan mailen naar het
mailadres hierboven? Dan gaat de clublei-
ding een oplossing zoeken. We hopen dat er
veel kinderen meegaan, dus geef je nog snel
op! Hartelijke groetjes van de clubleiding

GELEERDE BIJBELTEKST

Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of
vervolging, of honger, of naaktheid, of ge-
vaar, of zwaard? Romeinen 8: 35

GROET
Van harte Gods nabijheid toegewenst!
M. van der Zwan (scriba)

Nieuws uit de
hervormde gemeente
te

Elburg

Zondag 19 september 2021

Grote Kerk

09.30 uur ds. A.J. Mensink Startzondag
18.30 uur dr. L. Westland (Elburg)

Oosterkerk
09.30 uur ds. J.F. Schuitemaker, Startzondag
18.30 uur ds. J.N. Zuijderduijn (Oosterwolde)

Voorzang Wijk West & Oostendorp
Morgen: Psalm 41:1
Avond: Psalm 42:1

DIACONIE

Voorzitter:

Dhr. K. Bastiaan, tel. 0525-621444
e-mail: kbastiaan @hervormdelburg.nl
Penningmeester:

Dhr. J. van het Goor, tel. 0525-680600
e-mail: jvhgoor@hervormdelburg.nl
Secretaris:

Dhr. G.J.A. Hop

e-mail: diaconie@hervormdelburg.nl
Bankrekeningnummer:

IBAN: NL24RAB003147.12.534

BIC: RABONL2U

Contactpersonen financiéle hulpverlening:
Dhr. E. Ruyter, tel. 681008

Dhr. P.F. van der Meer, tel. 680389
Contactpersoon Kerkradio:

e-mail: jprins@hervormdelburg.nl

Bij de collecten

Op 19 september is de collecte bestemd voor
het Dabar werk. Ieder jaar zendt Dabar een
kleine 300 jongeren uit naar meer dan 20
campings in Nederland. ‘Dabar’ is een He-
breeuws woord voor ‘woord en daad’. Het
evangelie wordt door de jongeren gedeeld
in woorden door bijvoorbeeld het vertellen
van een Bijbelverhaal tijdens de kinderclub
of een gesprek met een campinggast. Maar
soms spreken vooral de daden op de cam-
ping door de eenheid in het team, het actief
inzetten voor de activiteiten en behulpzaam
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De combinatie van de trefwoorden ‘vreugde’ en ‘ambt’ is
in deze tijd niet vanzelfsprekend te noemen. Dat zal ook
de achtergrond zijn van keuze van de titel van een nieuw
boek in de Artios-reeks, namelijk: ‘Op zoek naar vreugde
in het ambt’. De uitgave van deze bundel opstellen zijn
bedoeld als handvatten voor (beginnende) ambtsdragers
die dit ‘treffelijke werk’ gestalte proberen te geven. In
een tijd waarin gezagsverhoudingen onder druk zijn ko-
men te staan, verwachtingen van ambtsdragers oneven-
redig hoog zijn, de combinatie van gezin, ambt en werk
ingewikkeld is, kan dit boek helpen om de vreugde te
(her)vinden. Het boek is realistisch, spiegelend en op-
scherpend te noemen. Lezing van dit boekje, geschreven
door een keur aan predikanten, is de moeite waard om
de toewijding in het dienen van de HEERE te voeden. Er
zijn gespreksvragen aan ieder hoofdstuk toegevoegd, zo-
dat het boekje ook zinvol is om te bespreken in het bre-
dere verband van de kerkenraad.

N.a.v. PJ. Verqunst (red.), Op zoek naar vreugde in het
ambt, Groen: Heerenveen, 2020.

Bij namen als Nietzsche of Feuerbach denk je onwille-
keurig aan Godloochenaars. Hoe bestaat het dat deze (en
tien andere filosofen) volgens Erik Meganck, de auteur
van ‘Religieus atheisme’, hyperreligieuze theisten zijn?
Wie deze prikkelende vraagstelling intrigeert, moet dit
boek beslist lezen. Meganck, filosoof en theoloog, neemt
de lezer in chronologische volgorde mee door de geschie-
denis van de filosofie en zoomt in op ‘twaalf exponenten
van het moderne atheisme’. De filosofen die besproken
worden zijn door de geschiedenis te eenzijdig weggezet
als keiharde atheisten. Deze filosofen vervangen welis-
waar God als Hoogste Zijnde, maar de hele structuur en
werking van de traditionele metafysica wordt aange-
houden. Op overtuigende wijze laat Meganck zien dat ze
erniet in geslaagd zijn God totaal en definitief uit de we-
reld te duwen. Om twee voorbeelden te noemen: Karl
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Marx wilde de godsdienst als zodanig niet uitbannen,
maar de reden waarom mensen daar troost zochten. En
iemand als Jean Paul Sartre wilde God niet uit de wereld
duwen, maar raadde de mens slechts aan te bestaan als-
of God niet bestond. Deze belangrijke nuances — en zo
zijn er veel meer te noemen —kleuren het beeld dat deze
atheisten keiharde Godloochenaars waren bij. Wat wil
Meganck hiermee bereiken? Hij laat zien dat zij niet op
objectief-rationele wijze het al dan niet bestaan van God
bewijzen, maar dat zij een filosofisch antwoord zoeken
op Eckharts bede aan God om ons van God te verlossen.
Hun atheisme is eigenlijk hyperreligieus theisme, om-
dat ze niet van God loskomen.

God past niet in systemen en denkpatroon. Daarvoor is
Hij gans anders en te groot. God is geen begrip wat past
in denkramen en logische systemen, maar een Naam,
Die uitdrukkelijk geopenbaard is in Christus. Het is niet
voor niets dat Meganck in zijn uitleiding wijst op de
Christushymne (Fil. 2), waarmee hij onderstreept dat
God niet logisch is. Als de kritische vragen, en de scherpe
spiegel die deze twaalf filosofen ons voorhouden serieus
genomen worden, is de missie van Meganck geslaagd.
Erik Meganck, Religieus atheisme. (Post)moderne filoso-
fen over God en godsdienst, Damon: Budel, 2021.

Dagmens en nachtmens tegelijk. Zo luidde de titel van
een eerdere publicatie over de (spiritualiteit van de) pre-
dikant A.J.Th. Jonker. A. van Brummelen, die zelf zeer ge-
sticht werd door het werk van Jonker, recenseerde des-
tijds dit boek en spoorde de schrijver, B.H. Weegink, aan
tot ‘meerder werk’. Dat ‘meerder werk’ is nu verschenen
in de vorm van een kloeke dissertatie, waarin hij onder-
zoek doet naar de geestelijke betekenis van de gerefor-
meerd-ethische predikant Aart Jan Theodorus Jonker
(1851-1928). De dissertatie zich allereerst lezen als een
mooie levensbeschrijving van een vergeten theoloog.
Jonker is vandaag de dag nog het meest bekend van zijn
fijnzinnige en geestelijke meditaties, die hij in diverse
bundels het licht deed zien. Weegink vraagt in zijn dis-
sertatie terecht aandacht voor zijn spiritualiteit, die
vooral in gedrukte preken en meditaties te proeven is.
We ontmoeten dan niet alleen een bekwaam theoloog,
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een fijngevoelig luisteraar naar de woorden van God,
maar ook een lijder aan de gebrokenheid van het leven.
Hij maakte veel persoonlijk leed mee en dat is in zijn ge-
schriften te merken. Toch prevaleerde altijd weer het
‘nochtans’ van het geloof: wat God doet, dat is welge-
daan.

Jonker behoorde bij de zogenaamde tweede generatie
ethische theologen en ging in het spoor van D. Chantepie
de la Saussaye en J.H. Gunning jr. Dat gaf Jonkers spiritu-
aliteit een geheel eigen kleur. Het eigene van deze gere-
formeerd-ethische spiritualiteit probeert Jonker in het
slothoofdstuk van de dissertatie onder woorden te bren-
gen. Deze bestaat in een harmonie van objectiviteit en
subjectiviteit. Jonker zocht verbinding tussen het gezag
van de gereformeerde belijdenis en de persoonlijk erva-
ren waarheid. Volgens Weegink ligt het eigene van Jon-
kers gereformeerd-ethische spiritualiteit in de God Die
Zijn ongekende gang gaat vol donkere majesteit en noch-
tans om Christus’ wil mijn God en Vader is. Mooi laat
Weegink zien hoe de Deense denker Kierkegaard Jonker
op dit punt inspireerde. Het paradoxale karakter van het
Evangelie bracht Kierkegaard snedig onder woorden.
Jonker was trouwens de eerste die Kierkegaard in het
Nederlandse taalgebied introduceerde.

Deze dissertatie brengt het leven en werk van een helaas
onbekend geworden predikant dichtbij. Hoewel het
waar is dat de ethische bewegingen goeddeels verzand-
de in een brede midden-orthodoxe beweging, toont deze
dissertatie aan dat de gereformeerd-ethische beweging
van de eerste en tweede generatie de moeite van het blij-
vend bestuderen waard is. Daarin zijn vooral de medita-
tieve vruchten van Jonkers leven verrijkend voor van-
daag te noemen. Wie weet leidt deze goed leesbare
dissertatie tot hernieuwd kennismaken met zijn vele
meditatieve bundels, waarvan er antiquarisch nog ge-
noeg te vinden zijn.

Barend H. Weegink, Nochtans mijn God. Leven, theologie
en spiritualiteit van Aart Jan Theodorus Jonker, Eburon:
Utrecht, 2020.

ds. A.AF. van de Weg

Even denken...

Hoi jongens en meisjes! Elke zondagmorgen wordt de wet van God voorgelezen. In veel kerken wordt er de tweede dienst uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Hierin wordt behan-
deld hoe een zondaar zichzelf leert kennen tegenover God, maar ook God mag leren kennen. Alles wat nodig is in dit leven maar ook na dit leven. Voor jullie nog best wel moeilijk, maar
door de puzzel te maken, leer je er al iets van. En dan hoop ik dat door meerdere puzzels jullie ook die enige ware troost van Christus mogen leren kennen. Bidt je mee om Zijn zegen?

We zijn aangekomen bij een hele belangrijke vraag: Wat is een oprecht geloof? Niet alle mensen zullen zalig worden. Daar is geloof voor nodig. Wat dat is lees je in het antwoord van puzzel
B. Dit kunnen we zelf niet verdienen maar krijgen we uit genade. Dat betekend eigenlijk gratis. Maar toch heeft er wel Ilemand voor gezorgd dat we het kunnen krijgen. Wie dat is en wat

Hij gedaan heeft lees je in het antwoord van puzzel A.

Weer veel plezier met puzzelen! Als je de puzzel klaar hebt mag je de oplossing sturen naar kerkbodepuzzel@gmail.com of naar mijn huisadres Aline v.d. Weijden, Vlierweg 46, 8072 EX

Nunspeet. Groetjes Aline.

Puzzel B (9 jaar en ouder)

Puzzel A (t/m 8 jaar)
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